
mens & welzijn  
Soms heb je net even dat zetje nodig. Je twijfelt al dagen, weken of misschien wel 
jaren en toch doe je het niet. Waarom niet? Omdat je bang bent voor wat anderen 
ervan vinden. Of dat je anderen ermee tot last bent. Herkenbaar, of toch niet? Dan 
geef ik je graag een voorbeeld. 

Tekst: Wendy Govers-van Thiel

A l meer dan een jaar twijfel ik over 
het verzetten van mijn openingstij-
den. Mijn tijden vallen zo uit dat het 
net niet lukt om naar de sportschool 
te gaan voordat het pension opent. 
Nu moet je weten dat ik allesbehalve 

een topsporter ben, maar ik heb mezelf wel gecom-
mitteerd aan twee keer per week sportschool om 
mijn lijf fysiek in orde te houden. Dit mag ik van 
mezelf tijdens ‘werktijden’ doen. Dat is immers een 
van de vrijheden die ik als zelfstandig ondernemer 
heb. Om een groepsles te doen – wat ik eigenlijk 
veel leuker vind dan reguliere fitness – ben je 
helaas gebonden aan bepaalde tijdstippen. Het 
is óf in de ochtend (tijdens mijn opening) óf in de 
avond. 

Corona
Meer dan een jaar verzette ik me tegen de aanpas-
sing van de openingstijden. Ik ging netjes twee keer 
in de week na de opening van het pension naar de 
sportschool om me tegen wil en dank bezig te hou-
den met de fitnessapparaten. En toen kwam corona. 

In eerste instantie ging alles dicht, maar later wer-
den er al snel groepslessen buiten georganiseerd. 
Deze waren gepland op voor mij onmogelijke tijden, 
maar een alternatieve sportmanier was er nu niet.

Maak besluiten niet te groot
Daarop besloot ik de sprong te wagen. Ik verzette 
per direct de openingstijden met een halfuurtje. 
Hierdoor kon ik de katten verzorgen, gaan spor-
ten en op tijd klaarstaan voor de klanten. Ik was 
voorbereid op kritiek: dat het niet makkelijk uit zou 
komen, dat klanten toch op de oude ‘afgesproken’ 
tijden wilden komen en ga zo maar door. Maar het 
tegendeel was waar: slechts één klant heeft me 
gehouden aan mijn oude tijden en de rest had er 
vrede mee. Had ik me daar nu meer dan een jaar 
druk over gemaakt en mijn leven daarvoor aan-
gepast? Ja, dat had ik! Zo zie je maar weer: maak 
besluiten niet te groot. Wat voor mij een groot ding 
was, bleek voor mijn klanten een detail. Dus kies 
voor jezelf en hak de knoop door! ←

Reageren? Mail redactie@dibevo.nl

Belevenissen uit het dierenpension
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Wendy Govers-van Thiel in elk  
nummer van het Dibevo-Vakblad een onderwerp uit de dagelijkse dierenpensionpraktijk.

Wendy Govers-van Thiel is eigenaar van Cats Only - kattenhotel & katsalon en natuurlijk 
heeft ze zelf ook een kat: een Maine Coon. Daarnaast houdt ze kippen, een Oudduitse Herder 
en een paard. Naast de werkzaamheden die Wendy in haar eigen kattenhotel en katten-
trimsalon uitvoert, organiseert ze lezingen, cursussen en workshops voor kattenbezitters en 
professionals én is ze de auteur van het boek Klitvrije kat, zo doe je dat!. Wendy schrijft ook 
gastblogs op Huisdierenspecialist.nl, de consumentenwebsite van Dibevo.
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